
Leer– en inspiratiehuis 
luisteren met het hart, toegewijd aan mensen 

Retraites 

Van Goede Week naar Pasen: De kruisweg als 
levensweg. 

In deze retraite worden de 14 staties van de 
kruisweg betrokken op het eigen leven. Thema’s 
als verraden voelen, vallen en opstaan, geholpen 
en getroost worden, de eigen dood onder ogen 
zien komen aan bod. 

Van Hemelvaart naar Pinksteren:  Leven van-
uit geestkracht 

Geestkracht is een woord dat bij Pinksteren 
hoort. Deze retraite gaat over innerlijke kracht, 
volhouden en verantwoordelijkheid nemen van-
uit jouw plaats in de samenleving.  

 

Maandelijkse meditatieavond 

Samen stil worden door muziek, samen de stilte 
beleven door je aandacht te richten en zo je ziel 
tot helderheid brengen.  
Elke derde woensdag van de maand van 19.30u  
tot 20.30u in de kerkruimte.   

 

Paasretraite 
Van wo. 5 tot  
8 april  2023 

Pinksterretraite 
Van wo. 17 tot  
za. 20 mei 2023 

Begeleiding: 
Jos van Genugten 
en/of Mirjam Dirkx  

Kosten per  
retraite:  € 460,- 
(Verblijf en be-
geleiding) 

Aanmelding:info 
@delevensboom.net 

 

Meditatie 
In 2023: 18 jan., 15 
feb., 15 maart, 19 
april, 17 mei, 14 juni  

Begeleiding: 
Mirjam Dirkx 

Kosten:  € 30,- 

 


